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Nieuwsbrief Purmerkerk zondag 25 augustus 2024. 

Zondag is de jaarlijkse Buitendag. We gaan naar het Broeker museum in Broek op Langedijk met eigen 
vervoer. We verzamelen bij de Purmerkerk en vertrekken om 10.30 uur en proberen achter elkaar te 
blijven rijden.  
Als je een Museumjaarkaart of Vriendenloterijpas hebt, vergeet die dan niet mee te nemen.  
We hebben een groepsarrangement en dat betekent dat we met zijn allen tegelijk naar binnen moeten. 
Als je rechtsreeks naar het Broekermuseum gaat wacht dan bij de ingang. 

Het adres 
Vanaf de ringweg Alkmaar wordt het museum met borden aangegeven. 
Parkeren kan gratis bij winkelcentrum Broekerveiling. Het is dan nog twee minuten lopen naar het 
museum. De looproute wordt met bordjes aangegeven.   
 
Stel de routeplanner in op het volgende adres om bij de parkeerplaats te komen: 
Broekerplein 10 
1721CX Broek op Langedijk 

Er zijn meerdere routes mogelijk. De makkelijkste route is die via de N244 en N242. Zie het kaartje op 
de volgende pagina. 

Het programma is: 
12.00-13.00 lunch 
13.00-14.00 museumbezoek 
14.00-15.00 uur rondvaart 
15.00-16.00 veiling  
16.00-17.00 borrel in de Achtervloer met 2 consumpties en een warm hapje. 

Mocht er iets mislopen bel dan met Milou:  06-10 08 69 16 of Henk:  06-20 44 46 84 

 

 
 



 

 
 

Nieuws van Christiaan 

Het onderstaande verhaal had ik al voor de vakantie moeten plaatsen, maar door ziekte is dat er toen 
niet van gekomen. Christiaan is er zondag ook bij. 
 

Wel of niet op vakantie gaan 

Niet op vakantie gaan. Dat zou ik op dit moment het liefste doen. Thuis blijven, achter mijn bureau zitten 
en alleen maar schrijven. Zo ziet mijn leven op dit moment een beetje uit. Ik ben namelijk druk bezig 
met het afronden van mijn proefschrift. Sommigen van u weten dat ik al heel wat jaren bezig ben met 
een boek over de religie en politiek in Arnhem in de jaren 1543-1648. Dat doe ik onder begeleiding van 
een professor van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is inmiddels met emeritaat en na zijn 
pensioen mag hij nog maar drie jaar een  promovendus begeleiden. Die drie jaar zijn nu bijna voorbij… 



 

Als ik nog bij hem wil promoveren, dan moet ik alles deze zomer inleveren. Ik heb een hele scherpe 
planning en doe er alles aan om deze te halen. Nou ja, alles… Er is thuis ook nog een vriend en die 
heeft vakantie nodig… Tsja, wat doe je dan… Dan ga je onderhandelen, want dat doe je in een relatie.  

De uitkomst is een compromis geworden. We gaan later op vakantie. Niet in juli, maar in augustus. Dan 
heb ik mijn grote deadline gehaald (1 augustus 2024). Ik ben op tijd terug voor de buitendag van de 
Purmerkerk. En in de laatste week van augustus kan ik nog de puntjes op de i zetten. Mijn professor 
keek wel wat zorgelijk toen ik dit aan hem vertelde, maar hij kon het wel begrijpen. Zodra deze 
beslissing genomen was, merkte ik aan mijzelf dat ik al wat rustiger werd. En het vooruitzicht dat ik na 1 
september alle tijd heb, vind ik erg prettig. Dan is alles de deur uit en is er ruimte voor van alles. Ook 
voor al die dingen waar ik de afgelopen jaren nee tegen moest zeggen, omdat er altijd dat proefschrift 
was. 

En er komt een vakantie aan. Dat is toch ook erg fijn. Het wordt gewoon kamperen. Met de tent die ik 
heb gekregen bij mijn afscheid van de gemeente in Wormerveer. Het is een ESVO-tent uit Volendam 
(voor de kenners: de Madan). Een heerlijke tent waar wij ook nog in kunnen zitten als het slecht weer is. 
Onze twee honden gaan ook mee. De oudste heet Dora. Ze is al 11 jaar oud en we vragen ons af of ze 
nog wel met ons door de bergen kan lopen. We gaan het proberen. En als het niet lukt, dan passen we 
ons programma aan. We gaan naar een rustig dal in Oostenrijk. En dan zien we wel waar we uitkomen. 
Als het niet al te warm is, dan gaan we misschien ook nog even naar Italië. Dat is altijd prettig. Onze 
jongste hond heet Tosca. Die is bijna 2 jaar, heel vrolijk en levenslustig. Allebei houden ze heel veel van 
eten en slapen. 

 

 

Zweden, Öland, zomer 2023 

 

Ten slotte wil ik u het reisgebed van Gerard Reve meegeven. Het is mij dierbaar, en velen met mij. Nico 
ter Linden zei er ooit over dat hij er altijd weer van opknapte. Reve schreef dit gedicht als reactie op de 
standaard-reisgebeden in de katholieke kerk, zoals: ‘Heer, verleen ons een voorspoedige reis en kalm 
weder, opdat wij door uw heilige engel vergezeld, behouden het doel onzer reis mogen bereiken en 
eindelijk ook de haven van het eeuwige leven mogen binnengaan’.  In een ingezonden brief zei Gerard 
Reve hierover dat hebberige toon hem tegenstond en met weerzin vervulde. Het leek hem beter dat 



 

reizigers  hun tijd zouden besteden aan het laten controleren van remmen en richtingaanwijzers, dan 
aan dit infantiel gedoe. Voor deze zomer, voor een ieder die op reis gaat of thuis blijft, en zeker voor de 
liefhebbers van het werk van Reve, hierbij zijn eigen reisgebed: 

 

O God, 

Ik sta  op het punt op reis te gaan. 

Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is. 

Ik wil u liefhebben. 

Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk 

of ander kwaad zal berokkenen. 

Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken. 

Ik sta voor U. 

Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen 

dan wel onderweg verwonding, 

ziekte of dood zal vinden, 

altijd U toebehoor. 

Want in leven en sterven 

zijt Gij in mij en ben ik in U. 

Ik ga nu weg. 

Vaarwel, o God. 

 

Een hele goede zomer gewenst! 

Ds. Christiaan Ravensbergen 

 
Tekening van H.P. Oosterhuis uit de zomer van 1823 ( wandelingen van Jacob van Lennep 



 

Rooster komende maanden 

Datum Feestdagen Voorganger Organist 
 

Diaconie Bijzonder
heden 

1 sept.  Bas van de Bent Milton Webber Albert Schweitzerfonds  

8 Afscheid Sara 
KN  

Christiaan 
Ravensbergen 

Marja van der Ploeg Dierenambulance KN 

15  Jolan Gaaikema Marja van der Ploeg Lilianefonds  

22  Henri Frölich Marja van der Ploeg Stichting Heifer  

29  Christiaan 
Ravensbergen 

Milton Webber 
Cantorij 

Voedselbank KN 
cantorij 

6 okt Geen dienst     

13  Annemike van der 
Meiden 

Niek Hartog Stichting Barthimeus  

20  Christiaan 
Ravensbergen 

Purmerends 
mannenkoor met  

Familiehuis Emma 
Kinderziekenhuis 

KN 

27  Willemijn Roobol Niek Hartog met 
Cantorij 

Stichting Opkikker  

3 nov  Christiaan 
Ravensbergen 

Milton Webber Cliniclowns KN  

 

 

Jarige 80-plussers 

Augustus  

25 Annie de Goede -Visser 

September  

18 Judith Burger-Molenaar 

 

 

Lief en Leed 

 Adriaan Mercuur is inmiddels weer in staat om te fietsen en hij is blij om 1 september weer in de 
kerk te kunnen zijn. 
Lies van Wijnen is op 23 juli overleden, Ze is 92 jaar geworden.   

 Ad van Heuven is op 30 juli overleden. Ze is 95 jaar geworden. Er was geen afscheidsdienst. Ze 
heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap  

 Jan de Boer is in het ziekenhuis opgenomen geweest voor klachten, na behandeling moest hij 
nog een aantal dagen blijven maar inmiddels is hij weer thuis en gaat het weer wat beter. Jan en 
Dinie hopen zondag 1 september weer in de kerk te zijn. 

 

 



 

Nieuws uit de Regio 

 Zaterdag 24 augustus is de Kunstmarkt Purmerend Van 10.00-17.00 uur op de Koemarkt. 
Kunstenaars uit hele land staan hier met een kraam. 

 Zaterdag 24 augustus is ook de Cultuurmarkt in Purmerend op de Kaasmarkt. Van 11.30-
17.00 uur met hele uiteenlopende optredens: muziek, theater. 

 In Purmerend zijn er de nodige werkzaamheden aan wegen.  
Van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 30 augustus wordt het asfalt van de Linnaeuslaan 
in de wijk de Gors vervangen.  
De Melkwegbrug naar Weidevenne voor voetgangers en fietsers is ook twee weken gesloten 
voor reparaties aan het wegdek. 
De Jaagweg is eerder gereedgekomen dan gedacht en is weer open.  
De brug over de Beemsterringvaart van de A7 bij Purmerend blijft in september en oktober nog 
beperkt toegankelijk en gesloten voor vrachtwagens en bussen. 

 Makersmarkten op de Kaasmarkt in Purmerend op de zaterdagen 28 september en 14 
december: Laag Hollandse Makersmarkt | Laag Holland 

 Muziek in het Purmerends museum: In het Purmerends museum zijn een aantal zondag 
concerten te horen voor 10 Euro: Op 25 augustus Ruigoord Rebls en 24 november Hanny 
Nijhuis. Purmerends Museum 

 Fort Edam is elke woensdag open van 10.30-16.00 uur. En in de zomer ook op een aantal 
zondagen van 11.00-16.00 Fort bij Edam - Stelling van Amsterdam | Welkom 

 De hele schoolvakantie is bij mooi weer speeltuin de Speelkraam open in het Leeghwaterpark. 
Op de website Speeltuin De Speelkraam - grote speeltuin in Purmerend staat of het mooi of 
slecht weer is die dag. 

   
 

 En er is weer de Purvak voor de kinderen 6-14 jaar van 22 juli tot en met 30 augustus. Er is 
ongehoord veel te doen op heel veel plekken in de stad. Maar vooral ook heel uiteenlopende 
dingen; niet alleen sport, maar ook lezen, dans, theater, fotografie knutselen, technische 
activiteiten in de techniekloods zoals timmeren en autotechniek en bij H20 gamen  
Waar wanneer en voor wie er welke activiteiten zijn is te lezen op de website: PurVak | PurVak 
activiteiten  
 

Leuke tentoonstellingen: 
 

 Tot en met 31 augustus is in het gebouw van de Visafslag van Volendam, Haven 43 een film te 
zien over de historie van Volendam. Gratis, iedere dag open van 11.00-15.00 uur m.u.v. 
maandag. 

 Ter ere van de 100e geboortedag van Anton Heyboer is er van 1 juni tot en met 31 december in 
het Purmerends museum een tentoonstelling over het leven en het werk van Heyboer. 
De tentoonstelling “Heyboer in Den Ilp” toont een selectie van werken uit de collectie van Willy 
en Trees van Kleef, die een passie ontwikkelden voor het werk van Heyboer en een omvangrijke 
verzameling opbouwden. Bezoekers kunnen genieten van de kunstwerken uit de periode 1960-



 

2005, ondersteund door foto's van Nico Koster die een bijzondere kijk geven op het leven van 
Heyboer en zijn vrouwen in Den Ilp.  Purmerends Museum | Purmerends Museum 

 
 

 In museum het Houten Huis in de Rijp is tot 24 september dagelijks van 11.00-17.00 uur de 
tentoonstelling “Lente was hier!” te zien met werken van Lense Elzinga: zwart-wit prenten, 
penseeltekeningen en letterwerk.. Museum in 't Houten Huis 
 

 Winkels van toen in Monnickendam. In museum de Speeltoren in Monnickendam is tot en met 
zondag 3 november de tentoonstelling 'Winkels van toen in Monnickendam 1950-2000. Toegang 
€ 7,50 Waterland en haar historie - museum de speeltoren monnickendam 
 

 In de bibliotheek van Monnickendam is expositie van de foto’s uit het boek ‘20 Waterlandse 
verhalen’. Voor openingstijden zie: Bibliotheek Monnickendam (bibliotheekwaterland.nl).  
 

 Het Hembrug museum vertelt het verhaal van de wapen en munitiefabriek die vanaf het einde 
van de 19e eeuw tot 2023 op het Hembrugterrein in Zaandam gevestigd was. Middels de 
collectiepresentatie van het Hembrug Museum maak je kennis met de bedrijfsgeschiedenis van 
de voormalige bedrijven op het Hembrugterrein die als onderdeel van het ministerie van 
Defensie een streng geheimhoudingsprotocol kenden. De collectiepresentatie is vormgeven in 2 
voormalige transformatorhuisjes op het terrein. Het is gratis. Open: dagelijks. Er zijn 
werkzaamheden op het terrein maar het museum is wel open. Het museum is minder 
toegankelijk voor invaliden. 
Hembrug Museum - Zaandam (zaansmuseum.nl) 
 

 In het Edams museum is het hele jaar de tentoonstelling: ‘Naar levend model’ te zien. Het gaat 
om tekeningen, schetsen en objecten van de kunstenaars: Ties van Dijk (1873-1967), Jan 
Cornelis Bander (1885-1956), Léonie Bander-Lutomirski (1887-1982) en Wijnand Otto Jan 
Nieuwenkamp (1874-1954). Behalve deze schetsen en tekeningen is er in de tentoonstelling ook 
aandacht voor hoofddeksels, hoofdtooien, mutsen, hoeden en hullen van de geportretteerden. 

 

 Zijpermuseum  in Schagerbrug; Schagerweg 97d de tentoonstelling over het Noord-Hollands 
kanaal op zondag, maandag en woensdagmidddag van 12.00-16.30 uur, gratis toegankelijk. 
Wisselexpositie "Er zal zijn een kanaal" - Zijper Museum | Museum en Informatiepunt 
 

 De geschiedenis van Edam op één kaart vanaf 1 juli in het Edams museum.  Die ene kaart 
is die van de plattegrond van Edam, in 1698 gemaakt door de beroemde Amsterdamse 
cartograaf Joan Blaeu. De kaart is voor deze gelegenheid uitvergroot. In 14 hoofdstukken 
worden, vanuit de kaart, de belangrijkste ontwikkelingen van Edam beschreven: handel, 
scheepsbouw, landwinning, enzovoorts. 



 

Op de kaart van Blaeu zijn de locaties en de proporties daarvan minutieus weergegeven. Dertien 
scheepswerven, midden in de stad boerenbedrijven en boomgaarden, stapels boomstammen en 
molens die op de houthandel wijzen (Nieuwehaven), de grote ovens aan het Oorgat waarin 
zeewater gekookt werd om zout te maken, een minuscuul paardje voor de trekschuit langs de 
trekvaart (ringvaart) bij de destijds recent drooggemaakte Purmer, de Kaaswaag op zijn 
oorspronkelijke plaats aan het Damplein.  
Ten tijde van de uitgifte van stadsrechten in 1357 telde Edam waarschijnlijk niet meer dan een 
40-tal huizen en zo’n 160 inwoners. Er is in al die eeuwen nogal wat veranderd en toch is de 
stad herkenbaar op deze kaart van Blaeu. Dit is te zien in het Coopmanshuys in Edam Damplein 
1, open van dinsdag tot en met zondag van 10.00-16.00 uur. 

 

 

 


